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De Paasnacht is het hoogtepunt van de ‘Drie dagen van Pasen”. In deze nacht vieren 
we de bevrijding uit de machten van het kwaad en dood, de doorgang door de 
duisternis naar het licht. De dienst van Goede Vrijdag eindigde bij het graf van Jezus.  
 
Aan het begin van de Paaswake heersen nog duisternis en dood, maar de liturgie ziet 
uit naar de komst van het licht.  
 
Vooraf heerst in de kerk rust en stilte.  
We verzamelen ons in het bijna-donker 
 
DE WAKE BIJ HET GRAF 
 
Passiemuziek piano en dwarsfluit Siciliano van Bach 
 
We denken aan mensen die wakker liggen in het donker van de nacht en waken omdat 
het donker is in hun leven en zij verlangen naar licht. 

 
De nacht van het gedenken 
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Waarom slapen wij 
niet, maar waken wij in het duister? 
 
Voorganger: In deze nacht waken wij om een weg te zoeken uit de duisternis naar het 
licht. 
In deze nacht gedenken wij aan al het goede dat God voor zijn mensen gedaan heeft. 
Hoe Hij het licht schiep. 
Hoe Hij zijn mensen bevrijdde uit het land van de angst.  
Hoe Hij de mens redde uit de greep van de dood. 
Deze nacht vertellen wij elkaar de verhalen van water en licht. 
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Waarom slapen wij 
niet? Maar waken wij in het duister? 
 
Voorganger: In deze nacht waken wij om Jezus te volgen 
in ons leven op weg naar dat licht! 
 
De intocht en de lof van het  Licht 

 
Zingen: Lied 598  
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 



Tijdens het lied worden de Paaskaarsen naar voren gebracht als een symbool van de 
vuurkolom, die Israël in de nacht voorgaat in de woestijn en als teken van de 
Opgestane Jezus Christus, het Licht der wereld 
 

Lofgebed op het Licht 
 
Heer onze God, 
Laat het Licht dat gij in ons midden  
hebt ontstoken 
nooit meer doven 
Laat deze kaars ons keer op keer 
Vertellen van de weg 
van de waarheid en het leven 
Zo is uw zoon voor ons 
Een lichtkolom van hoop 
Maak ons tot stralende sterren 
In duister en schemer  
Aangestoken 
Met de vreugde van Pasen. 
Terwille van uw eersteling 
De mens naar uw hart 
De zoon van uw welbehagen  
De Opgestane Heer 
Beschijn ons met het Licht van Christus 
 
Het Licht van de Paaskaars wordt doorgegeven 
 
Hymne van het Licht  
Lied 600 Licht ontloken aan het donker 
 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 



Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
De Schrift gesproken en gezongen 
 
Eerste lezing 

lector In deze nacht horen we hoe God mensen 
bevrijdde door het water van de dood heen 
uit de macht van de onderdrukker 

 

Lezen Exodus 14: 21-31  
 
Zingen: Lied 126a Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap 

 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
 
Tweede lezing 

lector In deze nacht horen wij hoe God een mens 
redt uit de macht van de dood en opnieuw 
een kans geeft in het leven 

Lezen Jona 2 
 
  



Zingen: Lied 986 
 
De oorsprong van leven en licht 
is God die zijn woord heeft gegeven 
dat, niet te weerstaan, is gericht 
op wording van licht en van leven. 
 
Die woorden van leven en licht 
heeft God in de vroegte gezongen. 
Zijn lied was een scheppend gedicht, 
zijn stem heeft het duister verdrongen. 
Het duister, de macht van de dood, 

verdween voor het licht dat God baarde; 
het licht was zijn schepping tot brood, 
de vrucht was het leven op aarde. 
 
Wij zingen een loflied voor Hem 
die ons door de nacht zal bewaren, 
want licht zal er zijn waar zijn stem 
het lied zingt van hemel en aarde. 
 
Evangelielezing 

voorganger In deze nacht horen wij hoe God door Jezus 
een nieuw begin maakte met mensen. Dood 
is niet het einde. Het leven door God 
gegeven heeft groter kracht. 

Lezen Matteüs 28:1-10 
 
 

Gedachtenis van onze doop 
 
De doopvont wordt gevuld met water 
 

voorganger Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht  
naar de oorsprong van onze doop;  
ook wij zijn door het water getrokken  
bekleed met licht, beademd met nieuw leven.  
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken.  
Deze nacht gedenken wij  
hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis.  
Weten jullie dan niet dat wij  
– gedoopten in Jezus Christus –  
met Hem begraven zijn door de doop, in de dood, 
opdat wij  
– zoals Christus opgewekt is uit de doden  
door de glorie van de Vader –  
ook onze weg zullen gaan in een nieuw leven.  
Want, zoals wij geworteld zijn in Hem,  



waar ons sterven lijkt op het zijne,  
Zo zijn wij dat ook in het opstaan.  
Belijden wij dan ons geloof  
en gedenken wij onze doop. 

 
Muziek tijdens de doopgedachtenis piano en fluit Air van Bach 
 
Gebeden 

voorganger Zoals wij hier aanwezig zijn God, uw 
gemeente,  
rondom uw Licht,  
bidden wij:  
Geef ons vertrouwen in de uitstraling 
daarvan.  
Zullen wij niet weten dat wij gekend en 
bemind zijn,  
geroepen,  
voorbij aan ons verleden, getekend met 
toekomst?  
Maak ons ook voor elkaar  
tot betrouwbare getuigen van dit licht,  
één met Christus,  
verheugd om onze doop in zijn liefde,  
met Hem opgestaan.  
Voor ons samen bidden wij  
met onze ouders die ons leerden 
geloven, 
en met onze vrienden die ons steeds  
het spoor weer helpen vinden:  
dat wij het lied om U nooit zullen opgeven  
maar blijven zingen, de nacht door.  
Kinderen van het licht, met Christus 
bekleed. 

Allen 
  

AMEN 
 
 

Vredegroet 
voorganger De vrede van Christus met u! 
allen  Zijn vrede met u! 
 
 
Zingen Slotlied 655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
  



Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
 
Zegen 
allen Amen, amen, amen 


